
Câu Chuyện Dưói Cờ : 

 

BẢY CÁCH BỐ THÍ 
 

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương, 

Lâu nay chúng ta quen dạy các em (ngành Thiếu) về bố thí có 3: Tài thí, Pháp 

thí và Vô úy thí.  Thật ra có tới 7 cách bố thí đó là: Nhan thí, Ngôn thí, Tâm thí, Nhãn 

thí, Thân thí, Tọa thí, Phòng thí. Chúng ta cùng nhau ôn tập lại nha. 

Nhan thí, là bố thí / cho/ tặng ai một nụ cười, một nét mặt vui vẻ, hân hoan 

làm cho ngưòi nhận cũng thấy an  tâm, vui theo cái vui của ngưòi đối diện. 

Ngôn thí, là nói với ai những lời ái ngữ, dễ thương, dịu dàng, để an ủi  khích lệ 

họ, để nâng cao lòng tự tin cần phải có của họ. Ngưòi có khả năng thực hành  “ngôn 

thí” là ngưòi không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, không nói lời dư 

thừa, mà chỉ nói những lời lợi ích cho ngưòi nói lẫn người nghe. 

Nhãn thí, là bố thí ánh mát thẳng thắn, hiền từ làm cho đối phương cảm nhận 

được một tình thuơng đi vào tâm, làm tươi mát tâm; xin nhắc lại “Từ nhãn thị chúng 

sanh” [mắt từ nhìn chúng sanh] là một trong những công hạnh của đức Quán Thế 

Âm  

Tâm thí, là đem cho người ta sự hiểu biết thương yêu, cho cái tâm hòa ái hiền 

lành, làm cho tâm ngưòi ta trở nên tươi mát, tràn đầy lòng biết ơn, dẹp bỏ giận hờn, 

thù oán… 

Thân thí, đây là những sự bố thí do thân thực hiện, đó là: Tài thí, Pháp Thí, Vô 

úy thí. Tài thí là bố thí tiền bạc, thức ăn, áo quần… của cải vật chất. Pháp thí là giảng 

Phật Pháp, đạo lý, điều hay lẽ phải cho người ta nghe để ngưòi ta có thể tự chuyển 

hóa từ tối ra sáng, từ phiền não ra an lạc; Vô úy thí là đem lại lòng tin cho nguời ta, 

đem lại sự không sợ hãi, đây cũng là một công hạnh của đức Quán Thế Âm. 

Toạ thí, là nhường chỗ cho một người già, người khuyết tật, người bệnh... ở 

những nơi công cộng hay trên xe đò / giảng đường, đó cũng là một cách bố thí. 

Phòng thí, là bố thí lòng bao dung, dễ tha thứ, dễ bỏ qua những khuyết điểm, 

lỗi lầm của người khác, rộng lượng, bao dung, không khắt khe, không buộc tội… 

 

Về bố thí, có câu chuyện kể: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi đức Phật rằng “Bạch 

Thế Tôn, trong thế gian này có ai bố thí /cúng dường Phật và Tăng đoàn nhiều bằng 

con hay hơn con không?” Đức Phật đáp: “Có”  làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. 

Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: “Người đó là ai vậy bạch Thế tôn, họ đã bố thí cúng dưòng 

như thế nào mà Thế tôn cho rằng hơn con? Xin ngài cho con biết để con học hỏi.”  

Đức Phật nói: “Đó là chàng thanh niên ở xóm nghèo dưới kia, có lần ta đi khất thực 

ngang qua, anh ta đã đem chén cơm để dành ăn buổi trưa ra cúng dường. Một lần 

khác, nghe tin sắp cất tinh xá cho chư Tăng trú ngụ, anh ta giở một nửa cái nhà 

đang ở đem tới cúng dường. Đại vương! Ngài đã cúng dường chư Tăng rất nhiều 

lương thực, y áo, toạ cụ, y dược, v.v... nhưng đã bao giờ ngài cúng dưòng đến phải 

bị đói chưa? Đã có lần nào trong đời, ngài nhịn ăn để cúng dường chưa? Đã bao giờ 

ngài cúng dường cho ai một nửa giang sơn của ngài chưa? Thế cho nên ta nói chàng 

thanh niên kia đã cúng dường Như Lai và Tăng đoàn nhiều hơn Đại vương là vậy.” 

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,  

Bài học về bố thí thật đáng cho ACE chúng ta quán chiếu, suy gẫm… Bố thí 

cúng dường không phải chỉ dành riêng cho ngưòi giàu, mà cốt ở tấm lòng. Có khi chỉ 

cần một nụ cười, một câu nói, một lời khuyên… mà giá trị hơn ngàn vàng… 

Thân kính chúc Anh Chị Em thân tâm thuờng lạc. 

Trân trọng,  

BBT  


