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RỪNG TRÚC XƯA NAY TỊCH MỊCH 
 

(ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM PHÁP LỮ THÍCH HẠNH TUẤN) 

 

 
 

Kính Thầy… 

Trong tiếp xử hàng ngày cũng như trong sinh hoạt tập thể, chúng ta vẫn thường gọi nhau 

một tiếng “Thầy,” và tự xưng bằng pháp danh, đạo hiệu. Một chữ đơn giản ấy thôi: “Thầy,” mà 

gói ghém bao niềm kính mến, thân thương giữa anh em, bạn đạo chúng ta. 

Hôm nay về đây, chúng tôi vẫn muốn dùng tiếng ấy để gửi trao đến Thầy tất cả chân tình 

pháp lữ và niềm kính tiếc của các huynh đệ gần-xa, có mặt hay vắng mặt trong buổi tiễn đưa nầy. 

Trời vào thu rồi, đã bắt đầu lạnh; hẳn Thầy còn nhớ những lần hội ngộ hàng năm:  

Áo khoác choàng vai ấm tình bằng hữu,  

Bình trà châm nóng rót tràn những hoài bão cao xa. 

Nhưng rồi những năm gần đây… 

Gọi Thầy bao lần, thông báo ngày huynh đệ tương phùng 

Chỉ nghe cười nhẹ, hứa một ngày mông lung. 

Suốt mấy năm dài Thầy về đây ẩn tích 

Có khi nào anh em quên nhắc Thầy đâu! 

 

Nhớ dáng Thầy: 

Nghiêm trang ít nói, mà miệng luôn hàm tiếu 

Lặng lẽ khiêm nhường nhưng việc nào cũng đảm đương 

Chí nguyện cao xa cất lên từ thuở niên thiếu 

Vói tận khung trời Thị Trạm vô tế vô cương 

Hạnh ban đầu sáng rỡ - một thời tài hoa Anh Tuấn 

Hải đăng khai giác lộ - sóng nhịp êm đềm lối Chân Như 

Trúc Lâm truyền thừa đèn thiền chiếu soi bốn chúng 

Vô ưu tịnh thất trầm lắng tháng ngày độc cư. 

 

Núi cách, sông ngăn, sức không chuyển nổi 

Về đây cười với đất rộng trời cao  

Chập chùng cỏ đưa lời muôn gió 

Mênh mông đồng quạnh đón ngàn sao 

Chân dẫm đất không: tâm vô trụ  

Gậy khua nước biếc: hồn tiêu dao 
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Nhà lửa ba căn đã từng đi-đến 

Hóa thân nghìn vóc sá chi việc ra-vào. 

Thân vay bốn đại nay trả hết 

Làm khách thong dong như thuở nào… 

 

*** 

Bây giờ, nơi đây: 

Mấy vần thơ gửi về phương mây trắng  

Đốt trầm, xông hương, ngồi lại với nhau giây phút nầy 

Tình pháp lữ đã hẹn thiên sanh bách kiếp 

Nệ hà chi một thoáng chia tay! 

 

Trúc Lâm thiền tự nhòa bóng cả 

Già Lam Thân Hữu nay vắng Thầy 

Nhưng nguyện ban đầu vẫn đầy trong cõi tam thiên. 

 

Chung trà nóng còn thơm ngày thu lạnh 

Lá vàng rơi đã úa màu chia xa 

Thân huyễn mộng hòa theo hương đạo hạnh 

Giữa bao mùa gió tiếp tục tỏa muôn phương 

 

Đạo tình thâm thiết rưng tràn trong khoé mắt 

Gửi theo thi kệ Kim Cương 

Bốn chúng nghiêng mình ngậm ngùi tiễn đưa 

Ngân dài hồi chuông Bát Nhã… 

 

Hạo hạo hư không trạm tịch 

Như như chân tánh bất sanh 

Rừng trúc xưa nay tịch mịch 

Muôn chim vẫn hót đầu cành. 

 

Một lòng cung kính chắp tay 

Bái biệt bạn hiền lên đường. 

Thênh thang nhẹ bước ngàn mây 

Ngõ về cố quận đã tường. 

 

(Thay mặt tất cả huynh đệ Thân Hữu Già Lam, thành tâm khấp điếu) 

 

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Việt Nam Phật giáo Thống Nhất Giáo 

Hội Thanh Niên Tổng Vụ Tổng Vụ trưởng, Trúc Lâm đường thượng trú trì, húy thượng Thị hạ 

Trạm, hiệu Hạnh Tuấn Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám. 

 


