
ĐẾN-ĐI MỘT KIẾP TÙY DUYÊN 
 

AI ĐIẾU: 

 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhị thế, Trúc Lâm tự trụ trì, thượng Thị hạ Trạm, tự 

Hạnh Tuấn, hiệu Hải Như, Hòa Thượng Giác Linh, liên tọa cao đăng 

 

Kính Giác Linh Lão huynh: 

Lưng trời cánh nhạn bay xa 

Dấu in ẩn hiện ta bà muôn sau 

Còn gì đâu, có chi đâu 

Còn đây đồng vọng thâm sâu nghĩa tình 

Thóang sát na… thoáng phiêu linh 

Tây du trở gót, một mình rong chơi 

 

Nhớ giác linh xưa 

Huynh đệ một lòng, kẻ bắc người nam, tình pháp lữ gọi mời chúng ta hội ngộ 

Thầy trò đồng hướng, người phương đông, kẻ tận non đoài, duyên pháp phái rạng ngời trùng 

phùng viễn xứ. 

Ta cùng biết… cùng trao sẻ chia… hạnh tăng nhân lữ thứ 

Nay hồn hoang mình ở chùa này, mai hôn hoàng chùa nọ 

Nào ngại chi dấu chân mưa tuyết băng ngàn 

Tích trượng khua vang, những thiền môn bạn bè tử đệ, đều in dấu chân ta cả. 

Dụng pháp âm chia sẻ ngọt bùi. Không nệ hà sỏi đá chướng duyên 

Nào Trúc lâm-Kim Cang-Pháp Hoa-Phước Hậu-Linh Quang-Linh Phong-Minh Đức… in dấu cả 

một miền 

Nọ những chùa Niệm Phật-Định Quang-Niết Bàn-Quan Âm-Diệu Đế-Hồng Đức-Bảo Thắng-Phổ 

Môn… luôn sải bước dập dồn thi ân cùng pháp nhũ… 

Lão huynh ơi 

Biết rằng hình hài là sương khói 

Sanh bệnh già một niệm đến đi 

Nhưng nguyện thề dưới bóng Từ Bi… dầu truân chuyên nào thấm tháp ra gì 

Câu học hạnh, hoằng nguyện độ sanh… vốn là từ muôn kiếp lại 

Chúng ta đã từng… dầu… 

thấp thoáng gặp nhau trên hành trình giác ngộ 

nhưng huynh đệ tương đồng… dấu ấn mãi thân ghi… 

Rồi những khoảnh khắc bên chung trà ấm lạnh 

Mình thường trao nhau ước nguyện mà vỗ mộng độ sinh 

Có lúc buồn vui… nâng đàn khảy khúc tính tang tình 

Người hòa nhịp bàn kia thay tiếng trống 

Nghĩa tình trang trải… dù đà đứng tuổi… nhưng tinh thần luôn sống động 

luôn vui buồn tan chảy với tuổi thơ… nhưng Lão huynh ơi…  

Lý diệt  sanh nào có ai ngờ 

Môn nhơn phật tử hằng mơ bóng Thầy… thôi vậy… 

Sanh diệt ký diệt… tịch diệt hiện tiền 

Thầy đi về chốn khởi nguyên 



Trúc Lâm vắng bóng trần duyên nổi chìm 

Ta về lần dấu chân chim 

Nghe bên cội giác lặng im tiếng người… 

…và rồi giờ đây 

Thầy ơi chốn ấy hay chăng 

Chuông khuya mõ sớm buâng khuâng nhớ Thầy 

Ân tình huynh đệ nào khuây 

Nơi đây cõi tạm dạn dày gió sương 

Bên đường sỏi đá còn vương 

Vẫn mơ bóng cũ ẩn nương cội già 

Chấp tay nghiêng bóng Phật Đà 

Mong Thầy quay gót Ta Bà độ sanh 

Nơi này bên mái am thanh 

Đục trong xin nguyện trọn lành cùng nhau…  

Giờ đây 

Giây phút tâm tình của thời gian còn xót lại, trước Giác linh đài… chúng huynh đệ môn phong 

pháp phái, cùng tử đệ vùng miền… Trung tây đất khách Hoa kỳ… nghiêng mình hướng nguyện 

về Thầy trong niềm cảm thương vô tận… thôi… tất cả cũng sẽ quay về cùng hạt bụi Hoa 

Nghiêm…  

Xin kính nguyện 

Gậy vàng Thầy quãy về tây 

Xua tan hư ảo đọa đày thế gian 

Khi nao quay gót trần hoàn 

nhớ đem ước vọng xua tan não phiền 

Đến đi một kiếp tùy duyên 

diệt sanh đoạn đứt qua miền rong chơi 

Hư hao vạt nắng giữa đời 

vẫy tay hò hẹn vạn lời… TỊCH NHIÊN. 

 

Chúng huynh đệ, tử đệ, môn nhơn pháp phái miền trung tây Hoa Kỳ và hàng Phật tử… ĐỒNG 

KHỂ THỦ… 

 

Giác-Minh Lão Phu chấp bút 

 


